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Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag en vrijdag in de 
pastorie door vrijwilligers uit de 
parochie. Telkens van 09.30 -10.30 
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is 
pastoor Geilen aanwezig.)  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; 
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 26 januari t/m 8 FEBRUARI 2025 
Zondag 26 januari 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- zeswekendienst Leonie Cnoops-Jaskowiak; 
- jrd. ouders Frans en Clara Cobben-Heijlands (stg) 
- ouders Janssen-Bertrand; 
Maandag 27 januari  09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 31 januari 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 2 februari 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intentie: 
- jrd. ouders Bemelmans-Crijns (stg) 
Maandag 3 februari  09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 7 februari 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Het Goede nieuws wordt slecht nieuws 
Er zijn brengers van goed en van slecht nieuws. Op brengers van slecht nieuws zit 
niemand te wachten. Maar we zetten onze deur graag wagenwijd open voor brengers van 
goed nieuws. We lezen dat God zijn verbond voor eeuwig met mensen heeft gesloten. Op 
enig moment wordt van Abraham door God gevraagd om zijn zoon Isaak aan Hem af te 
staan en te offeren. Dat is heel slecht nieuws voor Abraham. Toch blijft hij ook nu op God 
vertrouwen. En zijn vertrouwen wordt niet beschaamd.  
Hoeveel ouders vergaat het in deze tijd niet net zo. Die hun kind moeten afstaan door 
ziekte of anderszins. Deze ouders kunnen zich heel goed voorstellen hoe het voelt als je  



op het punt staat je kind te verliezen. Dat voelt eigenlijk helemaal niet, dat verdooft en 
geeft opstand en machteloosheid. Gelukkig wordt de ziekte vaak overwonnen en wordt 
het kind weer gezond. Dat is uitzonderlijk goed nieuws. 

Maar soms is er geen genezing en hoe draag je dit 
verlies dan? Dit verlies is toch niet te dragen, 
tenminste niet in je eentje. 
Dan heb je iemand nodig bij wie je je leed kunt 
klagen, je pijn kunt neerleggen. Iemand die weet 
wat het betekent om slecht nieuws te krijgen. Hij, 
die juist geboren was om goed nieuws te brengen, 
werd op jonge leeftijd, 33 jaar, ter dood gebracht. 
Zijn moeder en Zijn leerlingen wisten niet wat hen 
over
kwa
m.  

Hij was toch de Messias, Degene die ons 
zou redden, Hij was toch het Goede 
Nieuws? Ze waren helemaal de weg kwijt. 
Maar na drie dagen kwam het goede 
nieuws, dat Hij verrezen was. Hij heeft ons 
beloofd dat ook wij, zelfs na onze aardse 
dood niet zullen sterven, maar voor eeuwig 
met Hem mogen leven. Dit neemt de pijn 
van het moment niet weg, maar geeft hopelijk wel troost voor de de toekomst. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- maandag 3 februari 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie) 
- vrijdag 7 februari 10.30 uur: ziekencommunie 
 
3. FOTOBOEK 
Zondagmorgen rond 10.30 uur in september 2024. De H. Mis van 9.30 uur is afgelopen. 
Pastoor Geilen komt met de acolieten en lector de sacristie binnen om zich te ontdoen 
van de liturgische gewaden. Er komt iemand de sacristie binnen. Het is Theo Finger, hij is 
(amateur)fotograaf en voorheen maker van tv-programma’s voor tv Omroep Nuth, dat 
tv-programma’s uitzond voor kijkers in de oude Gemeente Nuth.  
Theo heeft twee fotoboeken bij zich en geeft die aan pastoor Jan Geilen. De twee 
identieke boeken bevatten foto’s van pastoor Geilen in zijn functie als pastoor in de 
kerken van Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade gedurende het jaar en bij vergaderingen 
van het kerkbestuur, processiegroep en andere werkgroepen in het Kabuuske en elders. 
Theo kwam met zijn fotocamera vieringen en andere activiteiten bezoeken en nam daar 
foto’s, wel een paar duizend, en koos geschikte foto’s voor een fotoreportage in de 
boeken. Hij heeft twee identieke boeken samengesteld, een boek voor onze pastoor 
persoonlijk en een inkijkexemplaar voor geïnteresseerde parochianen. Dat boek ligt in 
sacristie en het kan ingezien worden na de diensten of op een nader af te spreken tijdstip 
met de kosters Schra Rijkx of Frank Bisscheroux. 
Wat valt op bij dit fotoboek. Ik geef hier een aantal persoonlijke indrukken. Pastoor Jan 
Geilen is heel betrokken bij mensen. Hij is druk met liturgische diensten in de drie eerder 
genoemde kerken. Op zondagen, Kerstmis en Pasen, bij processies, is hij voortdurend op 
pad om overal zijn taken te vervullen. We krijgen ook indrukken van zijn leven, voordat 
hij priester werd. Hij was regisseur van een toneelclub in Hoensbroek en prins carnaval. 
Zijn maatschappelijke inzetbaarheid zet hij ook voort als herder, pastor van mensen. Hij 
is ook heel betrokken bij praktische zaken in de kerk zoals bij de geluidsinstallatie, de tv- 
schermen en verlichting en verwarming. 
Hij is daarbij druk en zeer actief. Je vraagt je of hij genoeg tijd neemt voor zichzelf, voor 
wat rust bezinning en meditatie… Ik hoop het, want hij gaat nog een tijdje door, neem ik 



aan. 
Ik bewonder de inzet van pastoor Geilen. Dat hij na een “late roeping” priester is 
geworden, is een voordeel, hopelijk voor hemzelf en voor de parochianen in Nuth, 
Vaesrade en Wijnandsrade. Theo, bedankt voor je inzet en zorg om de boeken samen te 
stellen. Het zijn prachtige foto’s, de moeite waard om er kennis van te nemen. 
Jan Janssen 
 
4. OVERLEDEN 
Op 3 januari is mevr. Annie Dijks-Extra (Keelkampstraat 80) overleden. Ze was 
geboren op 10 april 1939. De crematie vond plaats op 13 januari. 
 
Op 8 januari is mevr. Finy Bertrand-Houben (Valkenburgerweg 67) overleden. Ze was 
oren op 28 juni 1932 te Gulpen. De uitvaartdienst vond plaats op 15 januari waarna 
crematie. 
 
5. VRIJWILLIGERSAVOND 2025 
Voor vrijdag 17 januari waren de 78 vrijwilligers uitgenodigd door het kerkbestuur op 
deze “vrijwilligers-dankjewel-avond”. In Sporthal Gitek werden ze voor de 2e keer warm 
ontvangen. De mensen van Zorgboerderij A Gen Ling hadden heerlijke wafels gebakken 
en geschonken; ook Chocolaterie Visser zorgde weer traditioneel voor lekkere bonbons. 
Men werd welkom geheten door John Wouters, die vrijwilligers in zijn portefeuille heeft. 
Een speciaal welkom voor de jongsten: Katie en Feline. 
John memoreerde het jaar 2024 waarin de nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout op 
bezoek kwam. Er werd met hem gesproken over de noodzakelijke en misschien pijnlijke 
veranderingen die op stapel staan en de wensen van het kerkbestuur. Daarom wil het 
kerkbestuur een parochieraad samenstellen om mee te denken over de komende 
federatie van parochies. Het zal een adviesorgaan worden met herkenbare leden en 
aanspreekpunten. 
Het initiatief van de kosters om kerststallen te verzamelen was een succes: ze konden 32 
kerstgroepen laten zien. 
Op 22 juni zal de processie Grijzegrubben aan doen. Dit jaar is het ook 80 jaar geleden 
dat de buurtbewoners daar hebben gezorgd dat er op de plaats van het kruis een kapel 
werd gebouwd. Daarom is er op 22 juni dubbel feest. De mis wordt opgedragen op het 
terrein van “moele-boele” waarna er koffie en vla is. 

 
Pastoor Jan Geilen reikte een Bavopenning uit aan Jan Janssen, die al jaren vrijwilliger is 
en heeft deel uitgemaakt van verschillende werkgroepen. Zo is hij vanaf 2006 columnist. 
Ook was hij al lector in de tijd van pastoor Van Heijst. Elke zondag staat hij paraat. 
Bovendien is hij ook actief in de gemeenschap van Nuth.  
Pastoor informeerde over het Jubeljaar of het Heilig Jaar 2025, waarin mensen worden 
aangespoord om terug te keren naar de fundamenten van hun geloof en naar onderlinge 



verbroedering. Paus Franciscus heeft voor dit Heilig Jaar “Pelgrims van hoop” als motto 
gekozen. 
Er is een logo ontworpen waarin dit thema wordt uitgedrukt. Iedere vrijwilliger kreeg van 
pastoor een speldje met dit logo. 
Pastoor dankte iedereen voor zijn/haar inzet van het afgelopen jaar en hoopt ook weer 
dat die er is voor het nieuwe jaar. 
Het kerkbestuur (natuurlijk ook vrijwilligers) kan terugkijken op een gezellig samenzijn 
van en met de vrijwilligers! 
Op www.bavonuth.nl staat een uitgebreid verslag met foto’s over deze avond. 
 
6. JUBELLIED ‘PELGRIMS VAN HOOP’ 
Voor het Jubeljaar 2025 heeft Paus Franciscus een hymne laten verspreiden die 
wereldwijd in allerlei talen gezongen kan worden. Het lied draagt de titel Pelgrims van 
hoop. De oorspronkelijke Italiaanse tekst is op verzoek van de bisschoppenconferenties 
van België en Nederland vertaald.  
En hoe kun je beter aandacht schenken aan het Jubeljaar, dan het zingen van dit 
jubellied. Tenminste dat was mijn gedachte. Op 12 januari was het lied het eerst te 
horen na de mis, en dat was voor velen even wennen. Begrijpelijk, zomaar meezingen is 
niet altijd makkelijk. En er kwamen enkele vragen over het lied. Ik hoop dat deze 
hiermee zijn beantwoord. 
Hopelijk kunnen we nog een keer proberen om het jubellied samen te zingen. Want met 
dit lied krijgen we ook het nodige mee van het jubeljaar en van de hoop die we mogen 
ondervinden als christen en mogen doorgeven. En niet iedereen kan afreizen naar Rome 
en dat is ook niet de diepste bedoeling van dit Jubeljaar. 
Oh ja, je kunt op internet het lied opzoeken en beluisteren. 
Richard Griffijn 
 
7. HET MARIAFEEST DAT GEEN MARIAFEEST IS 
Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria-Lichtmis. De naam wekt de indruk dat het 
om een Mariafeest gaat en in het rijtje van Mariafeesten wordt het ook steeds genoemd. 
Helemaal fout is dat niet, maar helemaal goed ook niet.  
De officiële naam van Maria-Lichtmis luidt: ‘Opdracht van de Heer in de tempel’. We 
vieren die dag dat Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus naar de tempel gingen om 
hem daar – geheel volgens de joodse traditie – aan God op te dragen. Maria was daar als 
kersverse moeder natuurlijk wel bij, maar eigenlijk draait het om haar zoon Jezus. Het is 
dus beter om van een Christusfeest te spreken dan van een Mariafeest.  
Begrijpelijk is de verwarring overigens wel, want sinds de 10e eeuw is het gebruikelijk 
om op deze feestdag kaarsen te wijden ter ere van Maria. Deze kaarsen kunnen in de 
liturgie gebruikt worden en gelovigen kunnen ze eventueel ook mee naar huis nemen 
voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een 
kaarsenprocessie door de kerk toegevoegd. Vandaar ook de naam ‘Lichtmis’. 
Een dag later (3 februari) eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen 
redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen tegen keelziektes. Tot 
op de dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari de 
Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis 
gezegend zijn. 
 
WEET U DAT:  
- Hallo Beekdaelen nog maar 15x per jaar verschijnt en dat 2 weken voor de 
verschijningsdatum de intenties aan HB moeten zijn doorgegeven van 3 weken?  
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
 
CITAAT: 
Wat niet uit het hart komt 
zal een ander hart niet raken. 


